Beste leden en vrijwilligers van Recreatiesportvereniging (ex-) Hartpatiénten “Spijkenisse”

Ik wil me graag op deze manier aan u voorstellen. Dit omdat ik, samen met
mijn echtgenote Jolanda en onze hond Joy, op dinsdag 15 april op vakantie
ga. En dit is de dag waarop de ALV gehouden wordt en ik dus niet aanwezig
zal zijn.

Mijn naam is Aad Schoovers. Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer,
van 72 jaar. In 1975 zijn Jolanda en ik getrouwd en later dat jaar in Spijkenisse
gaan wonen. Samen hebben we twee zonen en een kleinzoon. En niet te
vergeten onze hond Joy, een Witte Herder van anderhalf jaar.

In 2014 werd bij mij een hartinfarct vastgesteld. Na diverse onderzoeken en twee ziekenhuisopnames
werd vastgesteld, dat het geen infarct was geweest, maar dat ik galstenen had. Die zijn gelukkig
verwijderd. Uiteraard is de preventieve medicatie voor mogelijke hartklachten wel gebleven.

Ik ben dus een echte “ex-hartpatiént”.

In het traject van de hartonderzoeken ben ik wel gaan sporten. Met Diabetes 2 is mocht ik lid worden
van onze vereniging en ben op de maandagavond in groep 2 gaan sporten. Overigens ben ik
nagenoeg altijd vroeger aanwezig en volleybal ik met leden van groep 1 mee. Dat ik met hun mee
mag doen, komt naar mijn idee, niet door mijn geweldige niveau of mijn gezellige voorkomen, maar
vooral omdat ze mensen tekort komen.

Net als bij alle verenigingen is er ook bij ons een tekort aan vrijwilligers. Ook ik werd gepolst om me
beschikbaar te stellen. Na enige tijd heb ik informatieve gesprekken gevoerd met de voorzitter en de
penningmeester en natuurlijk ook met onze secretaris. Tijdens deze gesprekken kreeg ik te horen,
dat er al twee kandidaten waren voor de functie van voorzitter, maar geen enkele voor de functie van
secretaris. Dit was voor mij één van de redenen om eens uit mijn comfortzone te stappen en me
kandidaat te stellen voor deze functie. Uiteraard is de belangrijkste reden, dat deze functie nog
ontbrak op mijn bucketlist.

Met sportieve groet,

Aad Schoovers



